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Pinksteren is voor veel mensen gewoon een extra dag vrij op de maandag. 

Voor sommigen is Pinksteren ook nog iets anders. Hoe dan ook, ieder mag 

op diens eigen manier betekenis geven aan Pinksteren. Er mag ruimte 

gemaakt worden voor een nieuw begin. Omdat de zomer nu echt 

begonnen is. Omdat er door de vrije dag ruimte is om bij te tanken. Om 

stil te staan bij het werk van de Geest en daarbij zacht te maken wat 

verhard is, en bijeen te brengen wat verdeeld is.  

Pinksteren is ook op weg gaan in vertrouwen. Hierbij moet is denken aan 

het lied van Stef Bos: Lied van Ruth - My land is jou land 

Ek is n vreemde hier 

Ek het my land gelos 

Ek het jou pad gekruis 

Ek het jou spoor gevolg 

Jy het gese gaan terug 

Moe nie op my vertrou 

Maar jy s n deel van my 

Wat doen ek sonder jou 

 

En ek weet die toekoms is onseker 

En die donker is digby 

En ek weet ons wag n lang reis 

Reg deur die woestyn 

 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart in my hart. 



Het lied is geschreven in het Afrikaans, maar omdat het een dochtertaal 

van het Nederlands is, is redelijk goed leesbaar.  

Voorgaand staan de eerste vier coupletten van het lied, maar deze geven 

wat mij betreft het op weg gaan goed weer. De boodschap die ik er uit 

haal is dat je altijd een nieuw begin kan maken door op weg te gaan.  

Dit op weg gaan kan op verschillende manieren. Ruth doet het door naar 

een ander land te gaan en zij gaat met haar schoonmoeder Naomi mee, 

want  Naomi wil terug naar haar eigen volk en Ruth besluit om met haar 

mee te gaan omdat ze veel van haar houdt: ‘jij bent een deel van mij’. Dat 

is niet niks. Je eigen land achter je laten. Maar Ruth gaat in het volste 

vertrouwen: ‘jouw land is mijn land’ en ‘jouw droom is mijn droom’.   

Op weg gaan kan ook kleiner. Je kunt ook in gedachten op weg gaan.        

De weg die je gaat is soms moeilijk. Bijvoorbeeld opgenomen zijn in het 

ziekenhuis. Hier hebben we allemaal onze eigen gedachten bij, zijn we 

soms onzeker. Soms ook wordt die onzekerheid minder. Door een gesprek 

die je hebt met een kamergenoot of door degenen die voor je zorgen. Er 

komt dan weer een ander perspectief. Dat perspectief is ook mooi 

weergegeven op het schilderij op de voorkant van deze Zin op Zondag:  

‘Landschap met Ruth en Boaz’ van de Oostenrijkse kunstschilder Joseph 

Anton Koch (1768-1839). In haar nieuwe land ontmoet Ruth haar man 

Boaz. Dat is wat op het schilderij is weergegeven. Het landschap op het 

schilderij is overigens niet het landschap zoals het daadwerkelijk was maar 

een vrij interpretatie van de schilder. De schilder ‘droomt’ als het ware 

hoe het landschap geweest zou kunnen zijn in die tijd, en schildert een 

voor hem mooi landschap. Hij geeft op zijn eigen manier betekenis aan het 

verhaal van Ruth en het moment waarop ze Boaz ontmoet.  

Zo kan het ook met Pinksteren en mogen we allemaal op onze eigen 

manier betekenis geven aan deze periode en van daaruit op weg zijn. 

  



ZIN OP ZONDAG  

Wekelijks verschijnt er een bezinningsflyer Zin op Zondag die u ter 

inspiratie wordt aangeboden door afdeling Geestelijke Verzorging.   

Wilt u reageren op de inhoud van deze Zin op Zondag?   

Uw reactie is welkom! U kunt ons mailen of een gesprek aanvragen. 

Hieronder staat hoe u ons kunt bereiken.  

  

GEESTELIJKE VERZORGING   

Ds. Hilde Boekeloo, Martijn Hermse, Else van der Hoek en 

Annette de Vries zijn als geestelijk verzorgers verbonden aan ons 

ziekenhuis.  

Ook kan er een beroep gedaan worden op een Islamitisch  

geestelijk verzorger. Wanneer u een gesprek met een van de geestelijk 

verzorgers op prijs stelt, kunt u dit doorgeven via de verpleegkundige op 

uw afdeling. Ook kunt u contact met ons opnemen via het secretariaat,  

telefoon 050 524 5278, of via geestelijkeverzorging@mzh.nl  Meer 

informatie vindt u op onze website: 

www.martiniziekenhuis.nl/geestelijkeverzorging    

  

STILTECENTRUM   

Wie een plek zoekt om even tot zichzelf te komen, een gedachte op te 

schrijven of iets te lezen, kan iedere dag van de week het Stiltecentrum 

bezoeken.  

Deze ruimte is gelegen op de begaande grond naast het grote restaurant.  

Komt u via de hal van de hoofdingang, dan volgt u route 0.7.  

Het Stiltecentrum is een plaats van bezinning, een rustpunt in het 

ziekenhuis. In de inrichting heeft licht een centrale plaats.   

U kunt er zelf ook een kaarsje branden.  

 
Deze bezinningsflyer is samengesteld door Martijn Hermse. 

http://www.martiniziekenhuis.nl/geestelijkeverzorging
http://www.martiniziekenhuis.nl/geestelijkeverzorging

